Regionale zendingsavond
Gezamenlijke fruitactie ZGG 2024

Werken in stilte?!

Datum: donderdag 17 oktober 2024
Locatie: Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer

De opbrengst van de fruitactie zal dit jaar gaan naar onbereikte mensen in verschillende
gebieden wereldwijd. Al jarenlang zoeken zendingswerkers uit onze gemeenten het heil van
zielen in deze gebieden. Werkers doen hun werk in stilte. Zij krijgen door lokale mensen de

vraag gesteld: ‘Waarom ben je hier naartoe gekomen?’ Het is altijd een afweging om te

bepalen wanneer het veilig is een eerlijke reactie te geven. Meestal houden ze het bij de
algemene uitoefening van hun beroep. Als er een diepere band is of de vragensteller oprecht
interesse toont, kunnen ze eerlijker antwoorden.

Deze tekst blijft opzettelijk vaag. Welke landen betreft het? Hoeveel zendingswerkers zijn
daar? Waarom moeten ze soms schuilen achter hun beroep? Duidelijke antwoorden zouden
het zendingswerk kunnen bedreigen en werkers dwingen terug te keren naar Nederland.
Financiéle steun voor dit werk is hard nodig, doet u mee? Daarnaast geldt zeker: bid voor
hen, als gemeente, maar ook persoonlijk. Bid om hun veiligheid, om kracht en sterkte om in
eenzaamheid vol te houden, maar ook om zegen op de vele gesprekken die ze voeren met
de mensen om hen heen.




Programma regionale zendingsavond

Collecte bij uitgang voor ‘Werken in stilte’.

Na afloop is er gelegenheid voor koffie, thee en fris in de hal van kerk.

19.30 — 20.00 uur

Opening ouderling T. Rijneveld
Gebed

Zingen Psalm 133: 1 en 3

Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;

't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,

De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,

Die door haar reuk het hart verblijdt.

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

Schriftlezing Mattheus 22:34-40 en meditatie 1

34 En den Farizeeén, gehoord hebbende, dat Hij den
Sadduceén den mond gestopt had, zijn te zamen
bijeenvergaderd.

35 En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd,
Hem verzoekende, en zeggende:

36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?

37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw
God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met
geheel uw verstand.

38 Dit is het eerste en het grote gebod.

39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelven.

40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de
profeten.

Schriftlezing 1 Korinthe 12:26 — 13:3 en meditatie 2

26 En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij
dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden
mede.

27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het
bijzonder.

28 En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten
eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars,




20.00 — 20.35 uur

20.35 - 20.50 uur

20.50 — 21.00 uur

daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen,
behulpsels, regeringen, menigerlei talen.

29 Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij
allen leraars? Zijn zij allen krachten?

30 Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij
allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers?

31 Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die
nog uitnemender is.

1 Korinthe 13

1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen
sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal,
of luidende schel geworden.

2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de
verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik
al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet
had, zo ware ik niets.

3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der
armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf,
opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou
het mij geen nuttigheid geven.

Zingen Psalm 116: 1

God heb ik lief, want die getrouwe HEER

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Presentatie ‘Werken in stilte’ door P. Eikelboom
Video ‘Werken in stilte’

Zingen Psalm 105: 1

Looft, looft, verheugd, den HEER der heren;
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren;

Doet Zijne glorierijke daan

Alom den volkeren verstaan,

En spreekt, met aandacht en ontzag,

Van Zijne wond'ren dag aan dag.

Mogelijkheid tot stellen van vragen aan forum met
ouderling T. Rijneveld en P. Eikelboom

Sluiting P. Eikelboom (collecte bij uitgang)




Zingen Psalm 67: 1 en 3

D' algoede God zij ons genadig,
En zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
Ons lichten, en Hij zij ons goed;
Opdat elk genegen

Zich aan Uwe wegen

Op deez' aarde wenn’;

En de blinde heiden,

Nu van God gescheiden,

Eens Uw heil erkenn'.

De volken zullen, HEER, U loven;

O HEER, U loven altemaal,

Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven,
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.

God is ons genegen;

Onze God geeft zegen.

Hij, die alles geetft,

Hij zal zijn geprezen;

Hem zal alles vrezen,

Wat op aarde leeft.

Dankgebed

Collecte bij uitgang voor ‘Werken in stilte’.

Hoe kan ik deze actie steunen

U kunt de actie steunen door fruit te bestellen bij uw plaatselijke
zendingscommissie. Of maak uw donatie over naar rekeningnr.
NL49 RABO 0355 4768 19 t.n.v. Zendingscommissie GG
Slikkerveer onder vermelding van ‘Fruitactie 2024".

U kunt ook gebruik maken van de QR-code.

Na afloop is er gelegenheid voor koffie, thee en fris in de hal van kerk.
Daar kunt u uw naam zetten op kaarten voor een groet aan zendingswerkers.

Verkooptafel in hal is van het Zendingswinkeltje uit Krimpen aan den IJssel.

Participerende gemeenten

De fruitactie is een regionaal en classis overstijgend initiatief van de
zendingscommissies uit Alblasserdam, Capelle a/d 1Jssel Middelwatering, Capelle a/d
IJssel West, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Krimpen a/d IJssel, Puttershoek,
Rotterdam-lJsselmonde, Ridderkerk-Slikkerveer en Sliedrecht.




